Boekenmarkt 2016 in de Minderbroederkerk te Roermond
Op woensdag 27 juli en donderdag 28 juli van 12.00 uur tot 21.00 uur.
Ook dit jaar vindt tijdens de Roermondse Sjommelmert weer de jaarlijkse boekenmarkt plaats in de Minderbroederskerk (Minderbroederssingel 15F). 
Deze jaarlijkse boekenmarkt is in de negen jaar van haar bestaan uitgegroeid tot een van de toonaangevende en best bezochte boekenmarkten van Midden-Limburg. Twee dagen lang wordt in de Minderbroederskerk een grote keuze geboden aan tweedehands boeken van goede kwaliteit voor aantrekkelijke prijzen. De boeken zijn overzichtelijk gerubriceerd op categorie en onderwerp. Een eldorado voor degene die “zo maar wat te lezen” wil meenemen naar huis of op vakantie. Een aangenaam tijdverdrijf voor hem of haar, die een paar uurtjes wil rondsnuffelen in andermans culturele “afdankertjes”. En wilt U alleen maar een beetje sfeer opsnuiven en onder de mensen zijn, de koffie en thee staan klaar. 
Kortom, voor elk wat wils in de toepasselijke ambiance van de Minderbroederskerk, zelf ook een toonbeeld van cultureel erfgoed en duurzaam hergebruik. 
Tijdens de boekenmarkt kunt U ook terecht voor CD’s, DVD’s en bladmuziek, uiteraard voor zover er aanbod is en zolang de voorraad strekt.
[bookmark: _GoBack]De opbrengst komt ten goede aan het restauratieve onderhoud van het kerkgebouw.
